Liturgie Honselersdijk 16 juli 2023 (dI. | Abraham)

‘Laat los wat achter je ligt’

Welkom en mededelingen

Lied van welkom — Welkom mensen hier gekomen’ (tekst: Piet Schelling; melodie: ‘Samen in de naam
van Jezus’
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Welkom jij, op zoek naar vrede,
welkom jij, zoals je bent!

Waar wij vragen, onze bede:
‘Lieve Heer, wees hier present.’
Laten wij het goede zoeken
voor de wereld om ons heen,
voor de mens in verre hoeken,
voor die ene, heel alleen.

Moment van stilte ter voorbereiding

Bemoediging en drempelgebed

[Hierbij gaan we staam]

Zingen psalm van de zondag: Psalm 117 — ‘Loof, alle volken...” [Hierna gaan we zitten]
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Aansteken kaarsen

Gebed om ontferming — er zijn drie gebedsintenties; elk intentie sluit af met 'Daarom roepen wij tot
U’, waarna we zingen:

Heer, ont- ferm U, Heer, ont-ferm U, Heer, ont- fE'Fn u.

Aankondiging glorialied

Glorialied: ‘Gloria, gloria, gloria’ (tekst en melodie: lona l)
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Bij de lezingen en de uitleg...

Zingend gebed bij de opening van de Bijbel: Lied 680:4 — ‘Hoor, heilige Geest...’

Lezing uit de Thora: Genesis 12:1-5 — ‘De HEER zei tegen Abram...’— door lector

Zingen: Lied 802: 1 en 3 — ‘Door de wereld gaat een woord...’

Lezing uit het Evangelie: Lucas 9:57-62 — ‘Terwijl zij hun weg vervolgden...” — door lector
Zingen: Lied 806:1, 2 en 3 — ‘Zomaar te gaan...’

Uitleg en preek — motto: ‘Laat los wat achter je ligt’



Orgelspel, uitlopend op het lied ‘Volg me...

Zingen: ‘Volg me naar later”, lied over geroepen worden en gaan (tekst: Coot van Doesburg;

melodie: Morning has broken)
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2. Laat het maar komen, laat je maar zweven,
stap in je dromen, volg nu je hart.

Laat alles achter, voel je omgeven.

Maak je maar zachter, kom naar de start.

3. Laat het gebeuren, niet meer gevangen.
Nu niet meer treuren, voel je weer blij.
Breek alle banden, volg het verlangen.
open je handen, eindelijke vrij.

Dankzegging en voorbeden

Collecte

Slotlied: Lied 982:1 en 2 — ‘In de bloembol is de krokus...”

Wegzending en zegen — beantwoord met het 3x Amen

[Kinderen komen terug]



